
 I HAVE A DREAM 

 Beste bridgers, 

 “I have a dream”. Wie herinnert zich deze zin niet? De legendarische 
 dominee Martin Luther King die in de Verenigde Staten (op een vreedzame 
 manier) voor gelijke rechten vocht, begon zijn toespraken altijd met deze 
 woorden. Hebben wij als bridgers ook dromen? Ieder individu heeft 
 dromen, maar heeft ook iedere bridger dromen? Misschien wel om de 
 beste bridger van de club te worden, of de beste bridger van het district, 
 of om heel snel 1000 meesterpunten te krijgen of 10.000 of 100.000. De 
 meesten van ons hebben geen specifieke ‘bridgedromen’, maar willen 
 gewoon een avond of middag gezellig met z’n allen bridgen. Daar gaat het 
 natuurlijk ook om, maar dan wel met een gezonde strijdlust, want in een 
 competitie doet iedereen zijn / haar best. 
 Maar waarom ik dit voorwoord met “I have a dream” begin? Welnu, mijn 
 laatste woorden aan het eind van de Algemene Vergadering van 23 april jl 
 waren: “Ik heb een droom! Een droom dat we op een gegeven ogenblik in 
 Franeker een ‘Denksportcentrum’ kunnen openen. Een locatie waar alle 
 denksportclubs terecht kunnen en dan niet meer afhankelijk zijn van 
 plaatselijke horeca of andere gelegenheden. Zouden we die droom kunnen 
 verwezenlijken of is Franeker daar te klein voor? De Internationale Mind 
 Sport Association (IMSA) erkent zeven denksporten: Bridge – Schaken – 
 Dammen – Go – Mahjong – Poker – Xiangqi. We zouden eens een balletje 
 op kunnen gooien bij de plaatselijke schaak- en damclub. Wellicht moeten 
 we verder om ons heen kijken, want er zijn meer clubs die te kampen 
 hebben met een gebrek aan geschikte locaties. 
 Nu weer even met beide benen op de grond: Dat we weer beginnen aan 
 een nieuw bridgeseizoen is beslist geen droom. We starten dit seizoen met 
 108 leden, een paar leden zijn plotseling overleden, een paar leden 
 hebben bedankt en er zijn gelukkig een paar nieuwe leden bijgekomen. Bij 
 wijze van spreken “lopen we al bridgend het jaar 2025 binnen”, het jaar 
 waarin we ons 75-jarig bestaan gaan vieren. Wanneer we dat gaan doen 
 en op welke manier horen jullie natuurlijk van ons. 
 Verder gaan we dit seizoen ook beginnen met een aantal activiteiten die in 
 het beleidsplan staan. Al met al genoeg te doen waarbij we niet alleen 
 onze hersenen gaan kraken bij het bridgen, maar ook onze hersenen en 
 sociale vaardigheden gaan aanspreken om die punten te verwezenlijken 
 die we als club graag willen. 
 Geen tijd om te slapen dus en dromen doen we toch als we slapen? Of 
 mogen we ook bij ‘wakker-zijn’ blijven dromen? 
 In elk geval wens ik iedereen een fantastisch bridgejaar. 

 Namens het bestuur, 

 Freerk van der Hauw 

 Voorzitter 
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